
VRIJHEID

DE WIND LANGS JE GEZICHT VOELEN, HET LICHT IN DE RUITEN

DE VOGELS HOREN FLUITEN

EINDELOOS RONDDWALEN, DANSEN SPRINGEN

OVER BOSPADEN HEEN SWINGEN

VOEL JE VRIJ, ZWEVEND, BLIJ

IEDERE ADEMTEUG ZO INTENS

VOEL JE ALS EEN VOGEL ZO VRIJ

DROOM, GENIET EN WENS

MENS GENIET VAN ELKE DAG

DAT JE JE VRIJHEID MEEMAKEN MAG

ZIE HET LICHT AAN DE HEMELPOORT

VRIJHEID ZO’N MOOI WOORD.
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